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00GST VIEREN

Een terp is van oudsher een plek waar mensen in
de tijden van wateroverlast (nood) naartoe
gingen om een veilige plek te vinden. Je kunt dus
wel zeggen dat Het Terphuis zijn naam eer aan
doet. In de afgelopen jaren mochten we mensen
verwelkomen die in meer of mindere mate een
nood ervoeren. Het wonen en werken in een
omgeving waar we omzien naar elkaar en waar je
je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen, maakt
onze boerderij tot een mooie groeiplek voor veel
mensen. Na een traject van rust, herstel en groei
kunnen deelnemers op een andere plek hun weg
vervolgen.

Door de seizoenen heen is er daarom steeds weer
oogst te vieren. Niet alleen de opbrengst van het
land, die te koop is in onze winkel. We genieten
ook van de oogst in de levens van de mensen

met wie we optrekken. Elk jaar weer worden er
persoonlijke doelen bereikt, diploma’s behaald,
drempels overwonnen en relaties gebouwd. Dit
maakt me stil en dankbaar naar een God die groei
geeft, zowel in de natuur als in mensenlevens.

Terwijl ik dit tijdschrift bekijk, besef ik weer

hoe gezegend we zijn met deze plek. De mooie
mensen, de prachtig gerestaureerde boerderij, het
land daaromheen en de paarden die daar wonen. |k
hoop dat de verhalen en foto’s je iets laten ervaren
van de blijdschap die ik heb als ik hier rondloop.
En dat je het als een uitnodiging zult ervaren om
deel te worden van deze bijzondere plek. Want

je kunt op allerlei manieren ook jouw steentje
bijdragen.

Het is namelijk mijn droom dat we nog veel meer
mensen kunnen helpen. Mensen die

gebaat zijn bij een arm om
hen heen, een plek om

te slapen, te werken en

te zijn. Zodat ze zich
kunnen ontwikkelen

en hun bestemming
ontdekken.

Wil je meer weten? Kom
gerust een keer langs!

Radka Kuijpers
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OVER ONS

Stichting Het Terphuis zet zich in voor jonge mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun
groei naar gezonde zelfstandigheid. We creéren op
de boerderij, het erf en het land mogelijkheden voor
mensen om te groeien en te leren en waar nodig tot

rust en herstel te komen.

De activiteiten op het )/\ We delen onze woon-
Terphuis dragen bij aan “j_';y: 71 en werkplek, ons
groei naar zelfstandigheid L1 leven en ons hart met
en volwassenheid. Na elkaar, met aandacht
een traject van wonen, voor gezonde
dagbesteding en/of grenzen.
werk(ervaring) kan elke
deelnemer versterkt We bieden
en gegroeid zijn weg doelgerichte trajecten
verder vervolgen in de aan van A naar B, met
maatschappij. focus op het proces
I|_,I van ‘rust, herstel en
Dit doen we door: wederopbouw’.

1. Samen wonen
2. Samen werken
3. Samen leren

We bouwen continu
aan een gezonde
natuur, een gezonde

Het Terphuis heeft een team structuur en een
van begeleiders, vrijwilligers gezonde cultuur,
en professionals die op zowel bij de
verschillende manieren in deelnemers als in

jonge mensen investeren. onze leefomgeving.




EEN DAG OP HET TERPHUIS/

9.00 uur
De tafel in de Deel is gevuld
met mensen van verschillende
leeftijden en achtergronden. De
werkdag start met koffie, thee en
een praatje.

9.15 uur
Werknemers, vrijwilligers,
deelnemers en stagiaires gaan
aan het werk op verschillende
afdelingen: een groepje gaat
paardenmest scheppen en een
ander team gaat de tuin in om
groenten te oogsten. Weer
anderen zorgen dat de Bed &
Breakfast weer spik en span
is voor de volgende gasten en
een paar mensen duiken de
werkplaats in om gereedschap
te verzamelen voor een klus in
een van de gebouwen. In de
Deel worden zeepjes en andere
producten voor het winkeltje
gemaakt met lavendel en
goudsbloemen uit onze moestuin.

10.45 uur

Ah, daar is een klant uit het dorp!
Deze wordt vriendelijk ontvangen
en een medewerker nodigt hem
uit voor een kopje verse thee en
zelfgemaakte taart. Met een potje
honing van onze eigen bijen en
een tevreden glimlach gaat de
klant uiteindelijk weer naar huis.

12.00 uur
Tijd om te lunchen! Tussen het
werk door en aan tafel is er altijd
ruimte voor een praatje, want dat
vinden we minstens zo belangrijk

wat mensen naar de
vuurplaats om de avond
\ nog even goed af te
sluiten.

,}7
=

als het werk. Soms zijn er handen
en voeten nodig om elkaar te
verstaan, maar dat brengt alleen
maar extra gezelligheid. Een paar
mensen gaan vanmiddag naar de
taalcursus op het Terphuis. Ze

mogen binnenkort een examen
doen!

12.30 uur
Ook in de middag is er een
variatie aan activiteiten gaande:
een sessie paardencoaching,
een talententraining, meubels
die geschuurd en geschilderd
worden, kinderen van bewoners
die uit school komen en buiten
spelen, een hond die uitgelaten
wordt, een vergadering...

17.00 uur
Het begint lekker te ruiken in de
Deel: een paar bewoners zijn
aan het koken voor de wekelijkse
maaltijd met de woongroep! Een
uurtje later genieten zo’n 20
mensen van jong tot oud van
lekker eten en goede gesprekken.
En zoals in elke familie, moet ook
hier samen worden afgeruimd en
opgeruimd.

19.30 uur
lemand komt met het goede
idee om een een kampvuur te
maken. Met een gitaar en een
zak marshmallows lopen

g




MARTINE

(19 JAAR) /»'"‘\

Sinds een paar maanden woon ik op
Het Terphuis en doordeweeks werk ik er
tijdens meerdere dagdelen. Het leukste
aan het werk vind ik klusjes doen,
zoals het monteren van een lamp of
het bouwen van een kippenhok. Verder
vind ik de Deel een bijzondere
™. plek. Hier komen dagelijks
Fi \ \ allemaal verschillende mensen

{

6 die allemaal verschillende
\ gesprekken met elkaar hebben.

“IK HOOP DAT HET TERPHUIS
ZO DOORGAAT. HET IS DE ENIGE
PLEK DIE IK KEN DIE JONGEREN

OP EEN PRAKTISCHE MANIER
HELPT OM VERDER TE GROEIEN.” Voor mij is het een veilige en

open woon- en werkplek met
mensen die je helpen aan
een goede basis. Zodat je het
verder weer zelf kunt doen.

“"Het leukste
vind ik klusjes
doen, zoals het
monteren van
een lamp of het
bouwen van een

kippenhok.”
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NOG EEN PAAR JAAR EN ONZE BOERDERIJ
BESTAAT 400 JAAR! HET IS ZELFS EEN
ARCHEOLOGISCH RIJKSMONUMENT, EEN
RIJKE HISTORIE DUS. WE NEMEN JE
MEE LANGS EEN PAAR BELANGRIJKE
MOMENTEN IN ONZE GESCHIEDENIS.




AANLEG VAN DE HUISTERP

Onze boerderij werd op een oude huisterp gebouwd die

vermoedelijk al in de 13e of 14e eeuw werd aangelegd in de
strijd tegen het binnendringende zeewater. De werf omvat nog
steeds nederzettingsresten vanaf de Late Middeleeuwen.

BOUWJAAR BOERDERIJ

De oudst vindbare datum in de boerderij is

1630, dit jaartal is op een balk aan de oostelijke
zijde geschilderd. Dit is vermoedelijk het
bouwjaar, hoewel opgaande delen van de huidige
boerderij al uit de 15e en 16e eeuw afkomstig zijn.

DE RIJKE HISTORIE VAN

BOUW VAN
DE SCHUUR

De ruimte die

nu bekend staat

als De Deel,
werd in 1818 als
schuur gebouwd, in

BOUWJAAR
AANBOUW

De aanbouw van de
boerderij is ergens
tussen 1700 en 1900
gebouwd, ingericht als
keuken. Deze ruimte was

makkelijker warm te houden: de voorgevel is een steen
ideaal in de winter. Hier is heel veel met dit jaartal erop te vinden. In de huidige
moois te zien. Vooral de prachtige ruimte zie je sporen van de rijke historie. Zo
verzameling van verschillende tegeltjes. is de brandmuur opgebouwd met prachtige

balken en een variatie aan metselwerk.
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DE LAATSTE VERBOUWING

De laatste grote verbouwing was in 1870 toen de woning
een luxere uitstraling kreeg. Er kwam een marmeren
vloer, een rijke lambrisering en een prachtig versierd
plafond. Ook de entree aan de buitenzijde kreeg meer
status door een trap, voetmuurtje en grindbak.

INSTORTINGS-
GEVAAR

Lange tijd werd er niets aan de
boerderij gedaan. Langzaam maar
zeker kwam er steeds meer verval aan
dit prachtige monument. Tot er zelfs

instortingsgevaar was.

HET TERPHUIS

DETAIL
Z1JN EIGEN VERHAAL

Door alle details zie je nog steeds
sporen van hoe de hoerderij
vroeger was. De mix aan materialen
en de tastbare sporen van
monumentale boerderij. verbouwingen uit verschillende
Daarbij werd alles zoveel tijden vertellen hun eigen verhaal.
mogelijk in oude staat Er zijn zelfs tegeltjes te zien
teruggebracht, maar .dan wel met ei.ge'ntijdse die nog uit de 16e eeuw komen:
gemakken. De verbouwing duurde tot juli 2019.
een ware schat! En van de oude
boerderij kun je bijvoorbeeld een
waterbak, mestgoot, koebeugel en
nog veel meer tegenkomen.

VERBOUWING
HET TERPHUIS

In september 2017 startten
we met de grote
restauratie van de
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GEBOUWD OP DE
FUNDAMENTEN DIE
ER AL LAGEN

Bij verschillende plekken van

de boerderij is te zien dat de
boer koos voor hergebruik. Hij
bouwde voort op het fundament
dat er al was. Ook wij konden

bij de restauratie veel materiaal
hergebruiken, omdat veel van
de oorspronkelijke onderdelen
(zoals deuren, kozijnen, tegels en
vloeren) nog aanwezig waren.
We hebben gebouwd op de
fundamenten die er al lagen.
Soms was dat een uitdaging,
omdat we ook slechte
funderingen tegenkwamen.
Uiteindelijk is alles in originele
staat teruggebracht, zodat het
nu weer een stabiel gebouw is
met een hoge monumentale
waarde.

Nieuwsgierig geworden? Kom
gerust eens langs voor een
rondleiding.
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Bij Het Terphuis kun je in een
ontspannen sfeer een sessie
paardencoaching boeken. De paarden
van de boerderij worden daarbij ingezet
als hulp bij coaching of therapie. lemand
die hier alles over weet, is Saskia
Roelofsen die de
paardencoaching op
Het Terphuis verzorgt.

“In mijn leven ben ik altijd
bezig geweest met wat voor
betekenis dieren kunnen Saskia Roelofsen
hebben in een stukje

herstel. Ze zijn geschapen door God die door de

hele schepping mensen tot herstel kan leiden. En
juist paarden zijn hier heel geschikt voor. Het zijn
sterke dieren, die tegelijkertijd heel gevoelig en
dienstbaar zijn. Paarden hebben geen oordeel, dat
maakt ze minder bedreigend. Ze helpen mensen in het
verwerken en herstellen.

Troostende, sterke dieren

Een paard heeft iets troostends en sterks. Het

doet iets met je als een paard bewogen bij je komt
staan. Hij kan het aan. De kracht en het dienende
is al genezend. Het kan je raken als een paard
genegenheid laat zien: ‘Bij dat paard durf ik dat

wel kwijt’. Daarnaast reageert een paard als iets
congruent is: als wat je zegt in lijn is met je hart.
Paarden hebben natuurlijk niets met woorden, maar
ze verstaan je op een andere manier. Ze helpen met
dingen zichtbaar maken, ze reageren op wat echt is en
wat klopt. Zo bevestigen en helpen ze je.

Paarden komen op een moment dat het belangrijk is
en dat is voor mensen bevestigend. Laatst begeleidde
ik bijvoorbeeld een stel in de wei. Ze wilden inzicht
krijgen in de leiderschapsrollen in hun gezin. Terwijl
de ene persoon aan het vertellen was, kwam de leider
van de kudde erachter staan. Dat was bevestigend. Ik
kan dat niet sturen, een paard laat ik daarin zichzelf
zijn.
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Inzicht krijgen in
patronen

Het is bijzonder om in de paardencoaching
samen te werken met de paarden. Sinds we het
aanbieden bij Het Terphuis, krijg ik heel diverse
vragen. Er zijn mensen die heel specifiek op
zoek zijn naar paardencoaching, maar ik bied
het bijvoorbeeld ook aan als onderdeel van
therapie. Verder werk ik als paardencoach mee
aan re-integratie trajecten van het UWV. En ik
werk weleens met kinderen, bijvoorbeeld met
adhd of autisme. Paarden reageren daar heel

mooi op: ‘Oh wat leuk, er komt een maatje aan.’

Omdat ze heel fijngevoelig zijn, werkt dit goed.

Paardencoaching kan je inzicht geven in jezelf
of in de vragen die je hebt. Deze vorm kan ook
goed werken voor groepen, bijvoorbeeld om
inzicht te krijgen in leiderschap en kwaliteiten.
Zo heb ik wel eens een team vanuit een

bedrijf dat een sessie paardencoaching als
teambuilding inzet, of als onderdeel van een
bedrijfsuitje. Dat werkt verfrissend en soms ook
verrassend.

Bij Het Terphuis is paardencoaching onderdeel
van een coaching traject in talentontwikkeling.
Deelnemers van dit traject doen onder andere
een Jane talententest en in de paddock
maken ze samen met de paarden hun doelen
en dromen zichtbaar. Ook met bewoners en
medewerkers van Het Terphuis hebben we dit
gedaan. Zo krijgen de mensen die hier wonen
en/of werken inzicht in hun unieke bestemming
en passie. Vervolgens gaan we samen kijken
hoe we als Terphuis iemand verder kunnen
helpen.

Helemaal in de rust

Terwijl we naar de paarden toelopen, help ik
mensen vaak al om te vertragen. Je bent lekker
buiten, in de natuur. Dus je komt al wel tot rust.
Paarden helpen daarbij. Ze hebben een rustiger
ademhaling en ze zijn warmer. Omdat je wordt
geholpen om in de rust te komen, kun je beter
zien. Het is een beetje als zand in water. Als
dat wordt geschudt, dan is het troebel, maar als
de rust neerdaalt, wordt het weer helder.
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Tijdens een sessie is veiligheid heel belangrijk, zowel voor
de paarden, de mensen als mezelf. Alleen in een veilige
omgeving kun je kwetsbaar zijn. |k begeleid dat en verder
laat ik het gebeuren zoals
" het gaat. De mensen die een
N | ETS IS O F sessie met de paarden doen,
ervaren van alles. Ik kies ter
plekke of ik dingen benoem
NIEMAND |S of uitleg of dat ik het zo laat.
Het kan zijn dat mensen iets
projecteren op een paard.
HOPELOOS Bijvoorbeeld als een paard
met zijn rug naar iemand
o toe gaat staan, denkt deze
VERLOREN persoon: ‘Hij moet mij niet’.
Alleen is dat in paardentaal
geen afwijzing. Een paard
leeft in een kudde, juist als hij zich van je afwendt, laat hij
zien dat hij niet op zijn hoede hoeft te zijn bij jou.

Ik vind het een voorrecht dat ik een bijdrage kan leveren

aan deze plek waar mensen groeien en tot hun potentie
komen. Mijn drijfveer in mijn werk is dat ik mensen wil helpen
in hun groei en ontwikkeling. Daarbij is vaak een dieper
herstel nodig en meer vrijheid. Niets of niemand is hopeloos
verloren. Kijk maar naar de boerderij. Die was zo in verval
geraakt, maar is nu enorm in ere hersteld. Deze restauratie
geeft hoop: het is mogelijk! Dat is niet alleen zo voor een
gebouw, in een goede omgeving kunnen mensen weer tot hun
recht komen.

Ik heb mijn plek gevonden

Bij Het Terphuis ben ik echt op mijn plek terechtgekomen, ik
kom met een big smile thuis van een dag werken. Het leukst
aan mijn werk vind ik het als de medewerkers tot hun recht
komen. Ik geniet ervan als de mensen waar ik leiding aan
geef hun plek vinden, eigenlijk net zoals ik zelf mijn plek
gevonden heb.

Een van de paarden is trouwens van mij. Ze heet Mayflower,
wat eigenlijk wel een bijzondere naam is. De Mayflower was
het schip waarmee de pelgrims vroeger nieuw land gingen
ontdekken en het Evangelie meebrachten naar Amerika. Dat
past bij mij, zowel het brengen van de goede boodschap van
God, als het ontdekkingsreizen. Ik ben namelijk eigenlijk
wel een ontdekkingsreiziger. Niet alleen heb ik in mijn leven
letterlijk over de hele wereld gereisd, in mijn werk bij Het
Terphuis mag ik steeds weer op ontdekkingstocht gaan naar
iemands echte identiteit. En dat is een grote zegen!
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EEN PAARD LEEFT IN EEN KUDDE,
JUIST ALS HIJ ZICH VAN JE AFWENDT,
LAAT HIJ ZIEN DAT HIJ NIET OP ZIJN
HOEDE HOEFT TE ZIJN BlJ JOU.
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MICHELLE //\\g

(27 JAAR) \ (> /

Mijn paard Luka woont sinds 2018 achter op

. het land bij Het Terphuis. Vervolgens
kreeg ik zelf de kans om in één van
de appartementen te komen wonen.

4\ Het is een droom en zegen dat ik zo
Mt

! I

\%m// dicht bij haar kan zijn!

De paddock paradise vind ik het meest

" bijzonder, dit is de zandtrack waar de kudde
Ik heb paarden loopt. De paarden kunnen er vrij

Het Te rp huis zien bewegen en schuilen in een stal als ze dat
gro eien van een willen. Het is heel fijn dat Luka op deze manier

.. kan leven. Maar ook de andere buitenplaatsen
vervallen bo erderl_/ vind ik mooi, er groeien hier zoveel

naar de pra ch tig e verschillende bloemen en planten.
plek die het nu is.”

HET TERPHUIS IS
EEN RUSTIGE PLEK

IN DE DRUKKE

RANDSTAD, /% )
WAAR IEDEREEN \b/
LIEF IS TEGEN
ELKAAR EN NAAR
ELKAAR OMZIET.

Door de jaren heen heb ik het hier enorm zien
groeien. Van een vervallen boerderij naar de
prachtige plek die het nu is. Op (en door) Het
Terphuis heb ik de afgelopen jaren veel mensen
ontmoet waar ik heel dankbaar voor ben! Ik
hoop dat er in de toekomst nog veel meer
mensen mogen genieten van deze unieke plek.
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Bij Het Terphuis hebben we een hart voor herstel en duurzaam-
heid. Dit geldt voor mensen en relaties, maar 6ok voor dieren,
materialen en de natuur. We willen met zorg omgaan met de aarde
die God de mens heeft toevertrouwd. Daarom kiezen we op ons land
voor natuurlijk tuinieren en herstellende landbouw. Ook in jouw tuin kun
je de principes van natuurlijk tuinieren toepassen. Zo creéer je een leven-

dige tuin waar niet alleen jij, maar ook planten en dieren van kunnen genieten.
We hebben een aantal tips verzameld die je hierbij kunnen helpen.

Tip: zorg voor de bijen

Wist je dat we op ons land
bijenkasten hebben staan?
De bijen zorgen voor heerlij-
ke honing die in onze winkel
te koop is. Bijen hebben het
niet makkelijk in Nederland,
ze kunnen wel wat hulp ge-
bruiken. Er zijn speciale
bloemenmixen voor bijen te
koop. Je helpt bijen met alle
bloeiende planten en bomen
in je tuin, vooral met open
bloemen die veel nectar be-
vatten. Richt je tuin zo in dat
er zowat het hele jaar iets
in bloei staat in je tuin. Een
bijkomend voordeel van de
bijen is dat planten en bomen
weer bestoven worden zodat
ze vrucht kunnen dragen.

Tip: gebruik compost

Compost is goud: het verrijkt
de bodem van je tuin. En dat
is nodig, want de bodem is de
basis van alles wat er in en
op leeft. Met compost her-
gebruik je voedingsstoffen
en het mooie is: je hebt geen
kunstmest meer nodig. Bij
Het Terphuis gebruiken we
de mest van onze paarden.
Jij kunt groente-, fruit- en
tuinafval gebruiken. Heb
je nog geen plek waar

je dit verzamelt? Er
zijn allerlei soorten

compostbakken te
koop.
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Tip: geen
bestrijdingsmiddelen

Bij natuurlijk tuinieren ver-
mijd je het gebruik van
bestrijdingsmiddelen,  die
verstoren namelijk het even-
wicht van de natuur. Er zijn
biologische = middelen te
koop, maar je kunt de natuur
zelf ook een handje helpen.
Onze kippen eten bijvoor-
beeld graag de slakken op.
Hoewel we ze wel geregu-
leerd in de tuin loslaten,
omdat ze ook graag de kleine
planten eten... Jij kunt een
nestkast ophangen, zodat
je vogels uitnodigt die de
rupsen opeten. Of veeg regel-
matig de tegels, zodat je de
groei van onkruid voorkomt.



HANDIGE TIPS VOOR
NATUURLIJK TUINIEREN

Tip: kies voor variatie

Variatie is essentieel bij na-
tuurlijk tuinieren en herstel-
lende landbouw. We passen
dat bij Het Terphuis in het
groot toe door te kiezen voor
meerdere soorten gewassen
en dieren. In kleinere mate
kun je in je tuin bewust va-
riéren met allerlei soorten
meerjarige planten. Gebruik
zoveel mogelijk oppervlak-
te van de grond. Kies alleen
voor bestrating als het echt
nodig is.

Tip: nodig insecten uit

Insecten zijn een belangrijk
onderdeel van de natuur,
ze zijn echter ook klein en
kwetsbaar. Jij kunt een in-
sectvriendelijke tuin creéren,
bijvoorbeeld met een insec-
tenhotel. Bij Het Terphuis
laten we uitgebloeide plan-
ten en bloemen in de winter
staan om de schuilplekken
voor de spinnen en andere
insecten niet te verstoren.
Jij kunt dat ook doen. Of vul
een bloempot met stro: oor-
wormen zullen er blij mee
zijn en zij eten vervolgens de
bladluizen voor je op.
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Tip: niet te netjes

Door bladeren en takken
op de grond te laten liggen,
voed je het bodemleven.
Vogels voeden zich weer
met de insecten en spinnen
die er rondscharrelen. Daar-
naast kun je bepaald onkruid
beter laten staan. Zo leggen
vlinders graag hun eitjes op
brandnetelbladeren en zijn
bijen en hommels gek op
de paarse bloemetjes van
hondsdraf. Heb je takken of
onkruid weggehaald? Laat
het afval sowieso altijd even
liggen, want in tuinafval be-
vinden zich vaak nog nutti-
ge insecten. Ze kunnen dan
terug de tuin in ontsnappen.
Nog beter is het natuurlijk
om je tuinafval op de com-
posthoop te verzamelen.
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Als je rondloopt in de verschillende
ruimtes van Het Terphuis, zie je het
meteen: alles klopt. Op een bijzondere
manier is de historie van de boerderij
verbonden met de moderne tijd. Wie
heeft dit zo mooi uitgedacht? We gaan
in gesprek met Caroline Langemeuyer,
de binnenhuisarchitect van

Het Terphuis. Dit doen we in de
woonkamer van de Bed & Breakfast,
een inspirerende omgeving.

Laten we beginnen met jou, Caroline. Hoe ben jij dit
werk gaan doen? “Eigenlijk ben ik al vanaf mijn zesde
bezig met mooie plekjes maken. Voor mij heeft het
daarom nooit gevoeld als werken, ik denk dat ik er
echt voor geboren ben. Sinds 1991 heb ik mijn eigen
ontwerp- en adviesbureau. Tijdens het ontwerpen

ben ik steeds op zoek naar balans, naar harmonie. Ik
houd bijvoorbeeld van design, maar ik vind het ook
belangrijk dat de keuzes die ik maak functioneel zijn.
Daarnaast houd ik wel van een bepaalde spanning, het
mag niet saai worden.”

Als we hier om ons heen kijken, dan is het zeker

niet saai: je hebt het prachtig ingericht! Hoe ben je
eigenlijk betrokken geraakt bij Het Terphuis? “Ergens
in 2019 ben ik gestart met dit project, sindsdien heb ik
er meerdere jaren aan gewerkt.

Dit was een zoektocht, zowel voor mij als voor Het
Terphuis. Voor mijn komst waren ze zo goed als
klaar met de restauratie en in het begin was er nog
geen kant-en-klaar plan voor de boerderij. Toen ik
erbij betrokken raakte, waren ze in een proces van
ontwikkelen. Bepaalde keuzes waren al gemaakt
door de architect van Lugten
Malschaert Architecten,
maar ook in verband

met de monumentale
waarde van het pand.

Daar zijn regels aan
verbonden, wat zorgde
voor begrenzingen. De
plek waar dat de grootste
uitdaging was, was de

Bed & Breakfast.”

Caroline Langemeyer
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KOM OVERNACHTEN!

De Bed & Breakfast bevindt zich in een aanbouw van de
boerderij, het is een oud bakkershuisje waar brood werd
gebakken en melk gebotteld. De knusse accommodatie
biedt plek voor 2, 4 of 6 personen en is voorzien van alle
moderne gemakken. Je hebt er uitzicht op het open weiland
waar onze boerderijdieren rondlopen en een deel van het
ontbijt komt vers van het land. Wil jij ook slapen in een
monumentale boerderij?

Kijk op hetterphuis.nl/bed-and-breakfast




De Bed & Breakfast

Wat was hier de uitdaging? “Zoals je ziet, zijn

er veel soorten historische tegeltjes in deze
ruimte. Dat is een enorm werk, er zijn specialisten
bezig geweest met het zorgvuldig stuk voor stuk

plaatsen van ieder tegeltje. Ik moest dus werken
met de groene en oranje tegels en de tegeltjes
met ossenbloedrood. Deze authentieke kleuren
zijn ver van mijn smaak verwijderd. Toch moest
dit zo blijven, vanwege de monumentale waarde.
Ossenbloedrood is hier bijvoorbeeld echt een
historische kleur. Juist hierdoor werd er meer van
mijn creativiteit gevraagd. Het was heel bijzonder
dat ik het vogeltjesbehang vond, want in de
vogeltjes van dit behang komen alle kleuren van
de kamer terug. Ondanks dat het een druk behang
is, geeft het de kamer rust.”

Je verwacht inderdaad niet dat een druk behang
juist rust in een kamer kan brengen. Toch is je dat
gelukt. Je hebt trouwens een heel uitgesproken

kleur bank gekozen. “Ja klopt. We hadden voor
deze bank de keuze tussen groen, kobaltblauw
of goud. We hebben toen gezegd: ‘We gaan voor
goud!’ Dit was best wel gewaagd. Maar nu hij er
staat, merk je dat het verbindt. En zelfs op een
donkere dag brengt deze bank de zon in huis.”

Er is nog een ruimte van Het Terphuis waar je
voor een gouden bank hebt gekozen: in de Deel.
“Ja, toen die gouden bank geleverd werd, was het
wel even spannend. Het was een gedurfde keuze.
Toch klopt het ook daar in het geheel. De Deel
was trouwens ook een interessante ruimte om in
te richten. Het is een plek met veel historische
waarde, de koeien stonden hier vroeger op stal.
Dat zie je bijvoorbeeld nog terug in de garderobe
aan de drinkbak en de koebeugel. Het was een
uitdaging om hier het praktische te verbinden
met de sfeer en historie. Daarom heb ik ervoor
gekozen om raamfolie met koeien te plaatsen. Dit
verwijst naar de historie, maar het heeft ook een
functie. De raamstickers helpen tegen de inkijk.”
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EIGENTIJDSE

VERHUURLOCATIES

Ben je op zoek naar een unieke locatie voor jouw evenement,
cursus of trainingsprogramma? Huur eens de Deel (maximaal
40 personen), de activiteitenruimte (maximaal 15 personen),
het Atelier (maximaal 8 personen), de intieme gespreksruimte
of de grote tuin voor buitenactiviteiten. De binnenruimtes
zijn van alle technische gemakken voorzien en onze gastvrije
medewerkers verzorgen de catering geheel naar jouw wens.
Meer weten kijk op ophetterphuis.nl




Een gevoel van thuis

We maken een rondje door de verschillende
kamers. Caroline wijst allerlei dingen aan en vertelt
met liefde het verhaal van de prachtige meubels,
kleden, accessoires en het bijzondere behang.
Elke kamer ademt rust uit, een gevoel van thuis.
“Ik wilde in de B&B een plek creéren waar je
thuiskomt, waar je tot rust komt. Als een retraite.
Een plek waar je kunt teruggaan naar jezelf, zodat
je weer verbinding vindt met jezelf.”

Was dat in het gehele project van Het Terphuis zo?
“Ik denk wel dat het steeds mijn doel is geweest
om te zorgen voor verbinding. Ook al hebben alle
ruimtes die ik heb ingericht een andere functie,
toch is het één geheel.”

Eigenlijk best bijzonder dat verbinding een
belangrijk doel voor je was. Aangezien bij Het
Terphuis verbinding een belangrijke waarde is.
“Dat klopt, er is hier een enorme saamhorigheid.
Als je het terrein oploopt, dan lachen de mensen
naar je. Je voelt de openheid. Het is natuurlijk wel
een groeiproces geweest voor Het Terphuis. Zoveel
mensen die allemaal eigen wensen hebben. |k heb
het idee dat ze zo langzamerhand steeds meer op
het punt komen dat ze voor ogen hadden. Dat merk
ik ook als ik hier kom voor een vergadering. Tijdens
de lunch is iedereen lekker zijn ding aan het doen.
De gedachte die hier centraal staat: Je doet niets
alleen, je doet het met elkaar.”




MARIEKE ,w«-m
VAN DER HELM /
b)

Op het Terphuis komen voor mij thuis, werk, kerk,
vriendschap en idealen bij elkaar. En daarbij zijn het
juist de dingen die alledaags lijken, die eigenlijk een
groot geluk zijn. Marleen die een film mag kijken bij
de buurvrouw in het appartement naast ons; Jelle en
Robert-Jan die bonen oogsten voor het avondeten;
Jan die de BBQ aan zet terwijl iemand langs loopt om
een stuk gereedschap te lenen; en ondertussen heb ik
tijdens een wandeling een mooi gesprek met een lieve
studente die hier tijdelijk verblijft vanwege ernstige
burnout-klachten. Ik geniet enorm op de dagen waarop
al deze dingen een mooi geheel vormen.

Samen met Jan en onze drie
kinderen Marleen, Jelle en

/M "™ Robert-Jan woon ik op

\ \ het Terphuis, we zijn een
4 van de drie kerngezinnen

K\“‘:*// van de woongroep. Naast

deze gezinnen is er op het
Terphuis plek voor twaalf

jongvolwassenen die maximaal
twee jaar met ons mee wonen op
de boerderij. Met elkaar vormen
we een woongemeenschap met een
leeftijd van 6 tot 70+ jaar: hoe leuk
is dat!

“JUIST DE DINGEN DIE
ALLEDAAGS LIJKEN, ZIJN
EEN GROOT GELUK"”

In het dagelijks leven houd ik me onder meer
bezig met ons huishouden en gezin, het
optrekken met mensen op het Terphuis en het
verder ontwikkelen van de organisatie. Ik voel
me bevoorrecht dat ik mee mag kijken in de
levens van de jongeren die hier wonen en/of
werken, dat ik ze mag aanmoedigen zodat ze
kunnen groeien. De gesprekken van hart tot
hart vind ik daarin het leukst.
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De mooiste plek op het Terphuis is /‘

voor mij de gebedsruimte. Daar trek

ik bid met anderen. En als we bidden,
gebeuren er meer mooie dingen!

“Het eten met

de woongroep op
woensdag is een van
mijn hoogtepunten
van de week. |k voel ledereen hier heeft iets te geven en te
me echt I’ijk met zo’n ontvangen. Het is mijn verlangen dat elk
grote en gezellige persoon, van jong tot oud, een eigen plekje

op . .. W vindt op deze plek van rust én
familie om mij heen. bedrijvigheid. En dat er midden in

het alledaagse veel plek is voor
Gods liefde. Ik gun het heel
veel mensen om daarvan te r__] D
komen proeven en het weer te )
kunnen delen met anderen.
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BEZOEK ONS WINKELTJE

Online Offline

afhalen of laten ma t/m vr:
thuisbezorgen 09.00 — 15.30 uur

(etlicc leleel) Kerkstraat 25

hetterphuis.nl/webshop Poortugaal

Bekijk onze webshop ' Kom naar ons winkeltje




LOKAAL, ONBESPOTEN EN MET LIEFDE GEMAAKT

“Wat zijn we

dankbaar dat
God ons deze
oogst gegeven
Iveeft!”fﬁNfH
N

R

L.ekker en
gezond

Met veel plezier maken
we jam van vruchten die
direct van eigen land
komen. Heb je zin in jam
van bramen, aalbessen,
zwarte bessen of wat
anders? Onze jam bevat
tot 50% minder suiker en
bevat geen zoetstoffen. \ J \ J

Aalbessenjam Aardbeienjam

Cosmetica: 100% natuurlijk

Al onze cosmetica maken we van bloemen met de ontspannende lavendelgeur. Kies je
en kruiden die op ons land zijn gekweekt en voor een bruistablet, badzout of massageolie?
geoogst. Daar kun je jezelf of iemand anders Of heeft goudsbloem je voorkeur? Er is veel
eens goed mee in de watten leggen. Koop meer keuze, neem gerust een kijkje in ons
bijvoorbeeld onze 100% organische producten winkeltje.
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Onze favoriete groenten

Tomaat

Courgette

Creme honing

“Onze imker
houdt zijn
bijen op een
duurzame

Pure, heilzame honing

Wist je dat één bij in z’n korte leven slechts een halve
theelepel honing maakt? Honingbijen verzamelen nectar van
bloemen en maken hier honing van door het in te dikken en
er enzymen aan toe te voegen. Pas wanneer de honing rijp
is en er bijna geen water meer in zit, wordt de honing door
de bijen verzegeld. Dit is het signaal voor de imker dat hij
een deel kan afnemen.

Van bijen tot jouw potje honing

Bij Het Terphuis hebben we meerdere bijenkasten in een
bijenstal. Deze is omringd door planten, struiken en bomen
die niet met chemische bestrijdingsmiddelen zijn bespoten.
Verder zijn de kasten opgebouwd uit duurzaam materiaal.
Hierdoor bevatten onze biologische bijenwas en honing veel
minder residuen en vet-oplosbare bestrijdingsmiddelen.
Heel puur dus!

Eigenlijk is honing de wintervoorraad van de bij. Daarom
laat onze imker een groot deel van de honing aan zijn
bijenvolk ten goede komen. Met als gevolg dat honing kopen
bij ons niet vanzelfsprekend is, omdat we bedachtzaam met
onze bijen willen omgaan. Hebben we honing op voorraad?
Koop eens een potje! Onze honing is onverhit, ongefilterd,
koud geslingerd en ontzettend lekker. Bovendien is het
goed voor je: de onbewerkte honing bevat veel enzymen,
antioxidanten, vitamines, mineralen en sporenelementen.
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Mijn taak bij Het Terphuis is het beheer en
onderhoud van de boerderij. Waar mogelijk
o m\\ begeleid ik mensen om hieraan mee

,f \ te werken. In mijn werk vind ik het
\ erg belangrijk dat ik de mensen
K meegeef dat ze fouten mogen
maken. Ik heb liever dat je fouten

maakt omdat je dingen probeert, dan
dat je het helemaal niet probeert.

“lk heb liever dat je
fouten maakt omdat
je dingen probeert,
dan dat je het hele-
maal niet probeert.”

Het is mijn droom dat we steeds voor nieuwe
mensen een opstap kunnen bieden naar een

betere toekomst, waar ze zelfstandig aan hun
eigen leven kunnen doorbouwen.

“AANDACHT
MAAKT HET
VERSCHIL,
LIEFDE IS EEN
SLEUTEL.”

oY
Het Terphuis is een plek waar God // Z}
echt aanwezig is. En daarom mag je b
ook verwachten dat er dingen gaan \\\*/

gebeuren, omdat Hij in controle is. Er

is heel veel mogelijk, niet omdat ik nou zo
capabel ben, maar omdat Hij zo groot is. En
de aandacht maakt het verschil, liefde is een
sleutel. Een luisterend oor bieden, figuurlijk
een arm om ze heen slaan, ze echt zien.
ledereen heeft dat nodig.
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Courgettesoep met een vleugje munt

AANTAL PERSONEN: 4 BEREIDINGSTIJD: 20 MIN
Ingrediénten
1 grote ui 800 ml water
2 teentjes knoflook zout en peper
2 courgettes (in blokjes) scheutje olijfolie
1 groentebouillonblokje
3 takjes verse munt Benodigdheden
125 ml slagroom soeppan

staafmixer

/0 maak je het

Verhit de olijfolie in een soeppan en bak de ui glazig.
Snijd de knoflook klein en fruit nog 2 minuten op laag vuur
mee. Voeg ook de blokjes courgette toe en bak nog een
paar minuten mee. Voeg het water en de bouillonblokjes
toe breng aan de kook. Scheur de blaadjes munt van de
takken, hak fijn en voeg toe aan de pan met courgette. Bewaar de

courgettesoep

Tip:

Zet het vuur uit, pureer de soep met de staafmixer en roer

de slagroom erdoor. Breng de courgettesoep op smaak maximaal 3 da gen
met wat extra peper en zout en verwarm nog een minuutje afgesloten in de
door. Garneer de soep met een takje munt en wat extra koelkast of vries

courgetteblokjes. .
de soep in
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Boerenkoolstamppot

AANTAL PERSONEN: 2

Ingrediénten

350 gram boerenkool 1 ui

500 gr kruimige aardappels citroensap

20 gr boter

1 tl mosterd Benodigdheden
zout en peper grote kookpan
snufje nootmuskaat koekenpan

aardappelstamper

70 maak je het

Breng een pan met water en een snufje zout aan de kook.
Schil de aardappels en snijd deze in blokjes. Voeg de
blokjes toe aan het kokende water. Snijd ondertussen de
boerenkool fijn en voeg die toe. Doe de deksel op de pan
en laat het ongeveer 20 minuten koken. Giet af en stamp de
aardappels en de boerenkool. Voeg de boter, nootmuskaat
en mosterd toe en meng tot het een smeuige puree is.

Snijd de ui in de ringen en snijd deze in tweeén. Bak

de gesneden ui in een koekenpan met olie tot deze een
goudbruin kleurtje heeft. Doe er een scheutje citroensap bij.
Schep de boerenkoolstamppot op een bord en garneer deze
met de gebakken ui.
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BEREIDINGSTIJD: 30 MIN

De boerenkool-
stamppot kan
heerlijk gecombi-
neerd worden met
draadjesvliees of
rookworst.



"DE STROPDAS AF EN
DE KAPLAARZEN AAN

%

NEDERLANDS LEREN IN DE RUST VAN DE BOERDERIJ




Het Terphuis is een plek waar men-
sen tot rust en tot bloei komen.
Dat is niet alleen zo voor de bewo-
ners, medewerkers en vrijwilligers.
Mascha Baaij van Baay Taaltrainin-
gen merkt dit ook aan de cursisten
die er Nederlands leren.

“Nu ik er achteraf over nadenk, is het heel
bijzonder gegaan allemaal. Ik kende Het
Terphuis nog niet, het kwam op mijn pad via
Saskia Roelofsen. Toen Radka Kuijpers en

ik met elkaar in gesprek gingen, merkte ik
meteen dat het klikte. De principes van Het
Terphuis passen bij de werkwijze van Baay. Een
principe dat we bijvoorbeeld gemeen hebben, is
verbinding. Taal verbindt. Verder versterkt het
goed onder de knie krijgen van het Nederlands
je zelfredzaamheid. Onze trainingen zetten
mensen in hun kracht. Precies diezelfde drive
ervaarde ik bij Radka. Het was dus niet moeilijk
voor mij om te bedenken: ‘Daar wil ik wel mijn
plek creéren’.

Als Baay hebben we sindsdien verschillende
projecten bij en met
Het Terphuis. Nieuw
voor ons is dat we
cursussen verzorgen
voor vrijwilligers en
medewerkers van
Het Terphuis. lk
vind het heel mooi
dat deze trainingen
niet op prestatie zijn
gericht, maar op

Mascha Baaij

ontwikkeling. In het leren van de Nederlandse
taal werkt dat veel beter, ze krijgen zo echt de
tijd om het te leren.

We hadden trouwens nog geen standaard
lesmethode voor deze doelgroep, die hebben
we aangepast aan de cursisten. Als ze gaan
spreken over hun dag en werkzaamheden,
sluiten de woorden aan bij hun talenten. Zo kan
Muhammed uit Syrié heel goed tuinieren en

is Sandra heel goed in koken. Het is voor hen
heel leuk om daarover te vertellen. We hebben
dit verwerkt in de taalcursus, in thema’s als de
tuin, de keuken en rondom de boerderij. Daar
is genoeg te zien en over te spreken. Heb je
de uil in de tuin gezien? Geweldig! En ook leuk
voor de cursisten, want uil is een moeilijk uit
te spreken woord. Op deze manier leren ze dat
meteen.

De rust bevordert het
leerproces

Baay Taaltrainingen richt zich voornamelijk op
expats die in korte tijd Nederlands willen leren.
Sinds kort bieden we hun trainingen aan op Het
Terphuis. En dit werkt erg goed. Mensen komen
tot rust in deze omgeving, dat bevordert het
leerproces. Zo had ik een keer op de boerderij
afgesproken met een student medicijnen van
de Erasmus universiteit. Sinds die keer wil hij
alleen nog maar hier les krijgen, hij vindt deze
plek heel fijn. Je ziet hem helemaal bijkomen.
Dit is ook echt een plek waar dat kan. Het
maakt niet uit hoe hoog je positie in een bedrijf
is, hier kun je jezelf zijn en uit die rol stappen:
de stropdas af en de kaplaarzen aan.
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Klompen, tulpen en
nostalgie

Voor buitenlanders is het Terphuis natuurlijk
een ontzettend charmante plek. Een boerderij
in een oer-Hollands landschap, dat is wat ze
willen. Klompen, tulpen en nostalgie. Zo’'n
omgeving breekt het ijs, het is laagdrempelig.
En de rust heeft een meerwaarde: in Rotterdam
blijf je toch in de hectiek. Vandaar dat we er nu
ook intensieve trajecten aanbieden, inclusief
overnachtingen in de Bed & Breakfast. Zo
maken de cursisten zich voor een wat langere

tijd even helemaal los van het dagelijks
leven om zich onder te dompelen in de taal.
Tegelijkertijd ontspannen ze in de prachtige
omgeving.

Al met al ben ik heel blij dat we deze
samenwerking zijn aangegaan. Mijn gunfactor
naar Het Terphuis is groot, we versterken
elkaar. De opbrengst van de huur van de B&B
en de zakelijke ruimtes komen bijvoorbeeld
ten goede aan de stichting. En ik heb laatst
een student doorverwezen naar Saskia voor
paardencoaching. Hij had het nodig om wat
zekerder te worden, zodat hij krachtiger

kon gaan spreken. Dit vind ik een mooie
kruisbestuiving.”




Baay Taaltrainingen Nederlands biedt cursussen en
workshops aan op de boerderij. In een groene, typisch
Nederlandse omgeving leer je de taal spreken, schrijven,
begrijpen en verstaan. Deze trainingen zijn individueel
te boeken, in duo’s of in groepsverband. Op aanvraag zijn
speciale taalactiviteiten mogelijk. Daarin combineer je
het leren van de taal met andere, leuke activiteiten zoals
tuinieren, wandelen of koken.

De intensiteit en duur van een training zijn aanpasbaar.
Kies voor een week of weekend waarin je in korte

tijd intensief maar in ontspannen sfeer aan je
taalvaardigheden werkt. Of ga voor een flexibel traject
waarin je bijvoorbeeld wekelijks voor een paar uur naar
de boerderij komt.

Meer informatie: hetterphuis.nl/dutch-courses




Het Terphuis
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ONDERSTEUN ONZE STICHTING

Enthousiast over Het Terphuis en wil je je steentje
bijdragen? Goed nieuws, want je kunt ons op
meerdere manieren ondersteunen. Het Terphuis is een
charitatieve stichting met een ANBI-status.
Investeren is een goed idee, want alle inkomsten
worden gebruikt om het begeleiden van onze

y deelnemers bij het wonen en werken te bekostigen.

.
<

.

Op deze manieren ondersteun je ons:

/ ‘\ Huur onze zakelijke ruimtes voor jouw
|_ 17| evenement, cursus of trainingsprogramma.

%Z Logeer in onze Bed & Breakfast, kom helemaal
,f = tot rust tijdens een overnachting in onze
b ol monumentale boerderij.
{7 Steun ons financieel. Maak eenmalig een gift

T over of word donateur en ondersteun ons
maandelijks.

Kom langs en help mee. We zoeken vrijwilligers
voor diverse taken. Help ons met je handen of
met je expertise.

Maak reclame voor ons. Volg ons op social
media en deel onze bijdragen met jouw netwerk.




Het Terphuis



